Kerkdienst Groene Tuinkerk — Rotterdam-lJsselmonde
30 juli 2023 - 10.00 uur
Ouderling van dienst: R. de Bruin - Organist: R. Verwijs - Schriftlezing: Mevrouw Mathea van Dam
Voorganger: Ger Heester, Gorinchem

1.

o v MW

Thema: ‘Leven met een belofte’.

OP DE DREMPEL.
Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst.

Aanvangslied psalm/lied 105:1, 2 en 4.

1. Looft God de Heer en laat ons blijde 2. Vraagt naar des Heren grote daden;
zijn glorierijke naam belijden. zoekt zijn nabijheid, zijn genade.
Meldt ieder volk en elk geslacht Gedenk hoe Hij zijn oordeel velt,

de wonderen die God volbracht. zijn wonderen ten teken stelt,

Gij die van harte zoekt de Heer, volk dat op Abram is beroemt,
verblijdt u, geef zijn naam de eer. met Jacobs nieuwe naam genoemd.

4. De Heer heeft Izak uitverkoren,
aan Jacob zijn verbond bezworen,
aan Israél zijn trouw verpand:

Uw kind’ren breng ik naar dit land,
naar Kanaan dat eeuwig is

uw toegenegen erfenis.

Ogenblik van stilte.

Groet en een Woord van Belofte.

Inleiding op de meditatie.

Zingen lied 314 : 1, 2 en 3 Nieuwe liedboek 2013.

1. Here Jezus, om uw woord, 2. Ons gevoel en ons verstand,

zijn wij hier bijeengekomen. zijn o Heer, zo zonder klaarheid,
Laat in 't hart dat naar U hoort als uw Geest de nacht niet bant,

uw genade binnenstromen. ons niet stelt in 't licht der waarheid.
Heilig ons, dat wij U geven 't Goede denken, doen en dichten
hart en ziel en heel ons leven. moet Gij zelf in ons verrichten.

3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
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7. Gebed bij de opening van Gods Woord.
8. Bijbellezing: Genesis 18 : 1 — 15.
9. Zingen lied 803 : 1, 2 en 4 Nieuwe liedboek 2013

1. Uit Oer is hij getogen, 2. Uit Oer is hij getogen
aartsvader Abraham, ten antwoord op een stem,
om voortaan te geloven die riep hem uit den hoge
in 't land van Kanaan, op naar Jeruzalem.

om voortaan als een blinde  En allen die geloven

te zien een donker licht, aan Abrahams geslacht,
om voortaan helderziende geboren uit den hoge,

te zijn op God gericht. getogen uit de nacht.

4. Het is niet meer te tellen,
Dat volk dat na hem kwam,
Een vader van zovelen

Is vader Abraham.

Van Jacob, edel strijder,
Wiens naam is Israél,

Van Mozes de bevrijder

Die sprak op hoog bevel.

10. Overdenking:

‘Leven met een belofte’.

11. Meditatief orgelspel.

12. Dankgebed en voorbeden, afsluitend met
gezamenlijk bidden van het het ‘Onze Vader'.

13. Inzameling van de gaven.

14. Zingen van het slotlied: Lied 1010 : 1 - 2 Nieuwe liedboek 2013

1.Geef vrede, Heer, geef vrede, 2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd. de aarde wacht zo lang,

Al wordt het recht beleden, er wordt zo veel geleden,

de sterkste wint het pleit. de mensen zijn zo bang,

Het onrecht heerst op aarde, de toekomst is zo duister

de leugen triomfeert, en ons geloof zo klein;
ontluistert elke waarde, o Jezus Christus, luister

o red ons sterke Heer. en laat ons niet alleen.
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Voordat ik Gods zegen mag uitspreken wens ik u allen een goede week

SO b o 5 7

15. Zegen met gezongen amen (het ‘amen’ drie keer)
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